
Kerkbrief 5 november 2023  Dorpskerk Bathmen  

7e zondag van de herfst – Maaltijd van de Heer 
OM TE BEGINNEN 
Orgelspel Schmücke dich, o liebe Seele  - J.S. Bach (1685-1750)  
Welkom en zingen (staande) openingslied 215; 1, 2, 3 en 4  
Bemoediging en gebed van toenadering  
Zingen 215; 7 – ‘Maak in uw liefde ons, Heer, bereid’ 
Groet (hierna zitten)   
Kyriegebed, uitmondend in zingen lied 301k – ‘Kyrie eleison’ 
Zingen glorialied 713; 5 – ‘wij moeten Gode zingen’ 
 
RONDOM HET WOORD   
Bloemschikking 
Gebed om opening 
Eerste schriftlezing Psalm 130: 5 - 6 
Zingen Psalm 130; 3 – ‘Ik heb mijn hoop gevestigd’ 
Evangelielezing Mattëus 25: 1 - 13 
Zingen 830 – ‘Leven is wachten dagen en nachten’ 
Woorden bij het WOORD  
Luisterlied 427 – ‘Vonkje van hoop diep in mij’  
 
RONDOM DE TAFEL 
Diaconale mededelingen  1. Kerk en diaconie  2. Voedselbank 
Collecte bij orgelspel Schmücke dich, o liebe Seele  - J. Brahms  
Voorbeden, na elke intentie de gezongen acclamatie 368j – ‘Heer, 
hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ 
Stil gebed 
Tafelgebed ‘Om het uitzicht dat ons wenkt’ (Sytze de Vries)  
Tussendoor zingen lied 985; 1 – ‘Heilig, heilig, heilig’ 
Onze Vader (daarna gaan we in de kring staan)  
Zingen lied Taizé 
Brood voor onderweg en Wijn van het Koninkrijk 
Orgelspel (een aantal) Inventionen van Bach en Dankgebed 
 
GEZEGEND VERDER 
Zingen (staande) slotlied 793; 1 - ´Bron van liefde, licht en leven’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Orgelspel Vivace (Sonata VI) - J.S. Bach (1685-1750)  



  

MEDEDELINGEN 
De bloemengroet gaat naar  
(Bathmen) Mevr. Smijs, Schepenboersweg 3 
Oecumenische Vredestocht 5 november 2023  
Vanmiddag om 14.30 uur organiseren verschillende kerken in 
Deventer, Diepenveen en Schalkhaar een vredestocht door 
Deventer die eindigt in de Broederenkerk. Er zijn zoveel plekken op 
de wereld waar de vrede geweld wordt aangedaan. Veel 
onschuldige mensen moeten hierdoor enorm lijden. Het vinden van 
oplossingen lijkt ver te zoeken. Gebed doet ertoe. Het is daarom dat 
we een stille vredestocht organiseren waar zowel de protestante als 
de katholieke kerk aan mee doen. In de Broederenkerk zal een kort 
gebed worden gebeden. Het zou geweldig zijn als veel mensen zich 
bij ons aansluiten 
Programma: 
14.30 uur verzamelen bij de fietsenstalling van station Deventer. 
Vervolgens stille tocht naar de Broederenkerk 
15.00 uur aankomst Broederenkerk, waar koffie of thee op u staan 
te wachten. Vervolgens een kort gebed. 
15.30 uur korte vredestocht in het centrum van Deventer  
16.00 uur samenkomst in de Broederenkerk waar afgesloten wordt 
met een gebed. 
De mensen die niet mee kunnen lopen, kunnen zich aansluiten in de 
Broederenkerk vanaf 14.30 uur. 
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